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Bid niet voor dit volk ten goede! 

JeremiaGod stelt hem aan als Zijn profeet. Jeremia moet het volk waarschuwen 

voor de consequenties die volgen op hun ongehoorzaamheid,  hun zonden.  Hij moest 

hen voorbereiden op de komende ballingschap.   (Jer.1:1-3)                                                                         

Jer.1:9-10:”Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE 

zei tegen mij: Zie, Ik geeft Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan 

over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te 

vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten.”                   

Jer.7:16:”En u, bid niet voor dit volk, hef voor hen geen geroep of gebed aan, dring 

niet bij Mij aan, want Ik zal niet naar u luisteren.”                                                                

Jer.11:14-18: vs 14“En u, bid niet voor dit volk, en hef voor hen geen geroep of 

gebed aan, want Ik zal niet luisteren op het moment dat zij over hun onheil tot Mij 

roepen….”                                                                                                                       

Jer.15:1”De HEERE zei tegen mij: Al stond Mozes of Samuël voor Mijn aangezicht, 

dan nog zou Mijn ziel niet met dit volk van doen willen hebben. Stuur en van voor 

Mijn aangezicht weg, laten zij weggaan.”                                                                       

Jer.15:6”Ú hebt Mij verlaten, spreekt de HEERE, u ging achterwaarts. Daarom strek 

Ik Mijn hand tegen u uit, Ik richt u te gronde, Ik ben het berouw hebben moe.”                        

Mozes                                                                                                                    

Num.11:1-2 ”En het gebeurde, toen het volk zich beklaagde, dat het kwaad was in 

de oren van de HEERE, want de HEERE hoorde het, zodat Zijn toorn ontbrandde. En 

het vuur van de HEERE brandde onder hen en verteerde, aan de rand van het kamp. 

Toen riep het volk tot Mozes, en Mozes bad tot de HEERE, en het vuur doofde.”               

Num 14:1-38 vs 20 ”De HEERE zegt tegen Mozes: “Op uw woord heb ik hun 

vergeven.”                                                                                                                        

Samuël                                                                                                                    

1 Sam.7:1-10 vs 5 ”Verder zei Samuël: Roep heel Israël in Mizpa bijeen, dan zal 

ik voor u tot de HEERE bidden.”                                                                                             

1 Sam.12:17-20 ”Is het vandaag niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal tot de 

HEERE roepen, en Hij zal donder en regen geven. Besef dan en zie, dat uw kwaad, dat 

u voor de ogen van de HEERE gedaan hebt, groot is, omdat u een koning voor u 

verlangd hebt. Toen Samuël de HEERE aanriep, gaf de HEERE donder en regen op die 

dag. Daarom werd heel het volk zeer bevreesd voor de HEERE en voor Samuël. En 

heel het volk zei tegen Samuël: Bid voor uw dienaren tot de HEERE, uw God, dat wij 

niet sterven; want boven al onze zonden hebben wij ook nog dit kwaad gedaan dat 

wij een koning voor ons verlangd hebben. Toen zei Samuël tegen het volk: Wees niet 

bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan, maar wijk niet langer van achter de HEERE 

af, en dien de HEERE met uw hele hart.”                                                                                                                      

1 Sam.15:29 Samuël verteld koning Saul dat de HEERE God hem verworpen heeft 

als koning. In dat gesprek zegt Samuël tegen Saul: ”Ook liegt de Onveranderlijke van 

Israël niet, en Hij heeft er geen berouw over, want Hij is geen mens, dat Hij ergens 
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berouw over hebben zou.”                                                                                                    

Jer.15:2; 29:8-14vv Mijn straf voor uw zonden, afgoderij, hoererij, 

ongehoorzaamheid, opstandigheid etc. staat vast zegt de Heer. Laat u niet bedriegen 

door de leugens van de leugenprofeten, die Ik niet heb gestuurd zegt de Heer. U zult 

in ballingschap gestuurd worden. Ik straf, maar Ik geef ook hoop en toekomst na de 

70 jaar ballingschap in Babel.                                                                                         

Jer.29:10 ”Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel 

voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u 

terug te brengen naar deze plaats.”                                                                                               

Nieuwe Testament                                                                                                  

Hebr.1:1 ” Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken 

door de Zoon.”                                                                                                                   

Onze Rots! Burcht! Verlosser! Heiland! Leidsman! Hogepriester! 

Vredevorst! Koning der koningen! HEERE der heerscharen! Zaligmaker! 

Middelaar! Voorspreker! Zoon van God!                                                                                                                  

Hebr.10:1-39  Laten wij onderdanig zijn. De Heer gehoorzamen in ons leven. Hem 

vertrouwen. Hem volgen! Zijn richtlijnen serieus nemen en onszelf ondergeschikt 

maken aan en afhankelijk zijn van Gods genade, barmhartigheid en rechtvaardig 

oordeel. Ieder van ons moet werken aan zijn eigen relatie met God. Ieder mens moet 

persoonlijk voor de rechterstoel van God verschijnen. 

Laten wij niet halsstarrig zijn. Hou niet vast aan het kwade! Onttrek je aan het 

duister en wandel in het licht van Christus. Hou vast aan Hem en laat Christus de 

Leidsman en Stuurman zijn in jouw leven! 

Laten wij een levend voorbeeld zijn! Zowel aan de buitenkant als aan de 

binnenkant. In gesproken en in geschreven woord! In gedachten aan de binnenkant 

en in handel en wandel aan de buitenkant! 

Wij zijn geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Wij 

zijn mensen die geloven, tot behoud van onze ziel. Hebr.10:39                                                             

Laten wij elkaar aanmoedigen, uitdagen en oproepen om zo in het leven te staan. 

Wij geloven oprecht dat mogelijk is om God te behagen! Dat God een beloner is 

voor wie Hem ernstig zoeken. Hebr.11:6 

                                                                                                                                 

Uitdaging Hou Gods beloften, richtlijnen voor ogen en lees Zijn geïnspireerde 

woord nauwkeurig na elke dag. 


