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Wat drijft jou? Bij wie of bij wat sta jij op de loonlijst? (Deel 1) 

Intro. =>Waar maak jij je zorgen om? Wat houdt jou bezig? Wat drijft jou? Welke 

impact maken o.a. religie, gemeenteleven, het welzijn van de mens, het gezinsleven, 

het sociale leven, de welvaart, het klimaat, het dierenwelzijn, de economie, de 

gezondheidszorg, de ouderenzorg, de politiek, oorlog, moraal, zeden, jouw inkomen 

jouw bankrekening, huisvesting, levensbeschouwingen, ethische vraagstukken, (o.a. 

abortus, euthanasie, het rollenpatroon), ziekte, werk, het schoolsysteem, huisvesting, 

vrijetijdsbesteding, de toegang tot en het gebruik van transportmiddelen, de 

winkelvoorraden, de kwaliteit van het eten waar jij toegang tot hebt, het leven na het 

bereiken van de pensioenleeftijd, jouw financiële zekerheid ook na je werkleven, de 

cultuur en nog zoveel andere zaken in jouw leven?                                                        

Welke van deze thema’s spelen soms op in jouw leven?                                                                                                                  

Hoeveel energie steek jij in deze (levens)noodzakelijke materie?                                  

Is er een verschil in visie, beleving en verwerking van deze materies mogelijk? 

Tussen een christen enerzijds en een niet christen anderzijds!                                                            

Ik daag je uit om in jouw eigen leven te kijken. Hoe sta jij in het leven als christen? 

Hoeveel steun ervaar jij van jouw geloof in al deze kwesties? Waar elk mens op de 

een of andere wijze, dagdagelijks mee wordt geconfronteerd!                                       

Ik wil in de komende lessen een paar facetten in het kort aanstippen om elk van 

ons daar verder zelf op te laten kauwen, te onderzoeken in de Bijbel en samen te 

brainstormen.                                                                                                                

Wat zegt de Bijbel bijvoorbeeld over o.a.: ”Winstoptimalisatie”: 

Voor de ene misschien een scheldwoord, voor de ander een economisch werktuig! Het 

is zeker geen nieuwe term, maar met het verder vrijgeven van de marktwerking, het 

loskoppelen van overheidsbelangen in bepaalde sectoren, het naar de beurs brengen 

van bedrijven, de privatisering van zorginstellingen en overheidsinstellingen 

enzovoort, komt het winstoogmerk en de intentie om zo optimaal mogelijk winst te 

maken, helaas vaak meer in het belang van de aandeelhouders, regelmatig op de 

voorgrond in het nieuws. Zeker niet altijd in positieve zin en soms wordt er meer naar 

het belang van de aandeelhouders, en hun rendement in het bijzonder, dan naar het 

belang van bijvoorbeeld de patiënten in de ouderenzorg gekeken, met alle gevolgen 

van dien. Flexuren, zzp’ers, losse dienstverbanden enzovoort lijken positief en hebben 

zeker economische voordelen, maar in de praktijk is het niet altijd het meest ideale 

voor alle betrokkenen bij deze contracten. Korte termijn versus lange termijn, 

werkzekerheid, vast betrouwbaar inkomen, pensioenopbouw, ziekteverzekering…! Wie 

heeft er baat bij? Wie lacht in zijn vuistje? Wie zit er met de gebakken peren?               

 Ik wil een aantal voorbeelden aanhalen, die door de Heer zijn opgetekend in de 

Bijbel. Onderzoek zelf en ontdek de legio voorbeelden in de Bijbel, Gods richtlijnen 

over al de aspecten en de rol die zij spelen in het dagdagelijkse leven o.a. :                             
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Deut.23:19-20=>”U mag van uw broeder geen rente vragen: rente over geld, 

rente over voedsel of rente over enig ding waarover men rente betaalt. Van de 

buitenlander mag u rente vragen: maar van uw broeder mag u geen rente vragen, 

opdat de HEERE, uw God, u zegent in alles wat u ter hand neemt in het land waar 

u naartoe gaat om het in bezit te nemen.” (Wie is mijn broeder?)                                                                              

Ezech.22:1-31=>(7,12-14,25,27,29,31.)                                                                  

De vreemdeling met afpersing bejegend. De wees en de weduwe uitgebuit! (22:7)                   

Geschenken aangenomen om…Rente en Winst genomen. Afpersing. Winstbejag. De 

HEERE God rekent Zelf met hen af.(22:12-14) Wauw!                                                                      

Rijkdom en kostbaarheden nemen zij mee. Talrijk maken zij de weduwen. (22:25) 

Mensen worden omgebracht om winstbejag. (22:27)                                                    

Afpersen is schering en inslag. Uitbuiten van de vreemdeling is normaal. (22:29) 

God Zelf laat hun zondige weg op hun eigen hoofd neerkomen! (22:31) Wauw!       

Matth.6:19-34=>(19-20,24,25,32,33-34.)                                                                    

Verzamel geen schatten op aarde. Die zijn onzeker,…mot, roest, dieven…(6:19)                                

Verzamel schatten in de hemel. Die zijn zeker, waardevast…(6:20)                                

Niemand kan twee heren dienen. Je kunt niet en God dienen en de mammon! 

(6:24) Wauw! Hoe ga jij hier mee om in jouw leven?                                                                                                                        

Waar maak jij je bezorgd over? Je leven? Eten en drinken? Je lichaam? Kleding?           

God zegt: “Maak je niet bezorgd”! (6:25-29) (Heb ik het goed gehoord?!)                         

Hoe maak ik dit praktisch in mijn eigen leven?  Hoe doe jij dat?                                                            

Wees als christen niet kleingelovig! (6:30-32)                                                            

De opdracht van God is om niet bezorgd te zijn! (Hoe breng jij dit in de praktijk?)                                                                                                   

Jouw hemelse Vader weet immers dat jij al deze dingen nodig hebt! God zegt:                                 

“Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 

zullen u erbij gegeven worden.” (6:33)                                                                         

Laten wij elkaar, broeders en zusters, aanmoedigen, uitdagen met en oproepen 

tot: “Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van 

morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 

kwaad.” (6:34)                                                                                                           

Waar is jouw schat? Op de aarde of in de hemel? Wil jij per se nu “tijdens het 

leven op aarde”, de schat bezitten of wacht jij op “de hemelse schat” in het leven 

na dit leven? (Het beste moet nog komen! – the best is yet to come!) 

Denk o.a. aan de vele voorbeelden die de Heere Jezus gegeven heeft:                          

”De schat in de akker en de parel van grote waarde”. (Matth.13:44-46)                            

”De rijke man en de arme bedelaar Lazarus”. (Luk.16:19-31)                                                 

”Abraham echter zei tegen de gestorven rijke man: Kind, herinner u dat u het 

goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij 

vertroost en u lijdt pijn.” (16:25)                                                                             

”Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, 
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zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.” 

(16:31) Wauw! Heb jij dit al eens gehoord van mensen? 

Denk o.a. aan de woorden van Paulus:                                                                                 

1 Tim.6:3-21:(4,5,6,7-8,9-10,11,12,17-19,20-21)                                                                            

ziekelijke neiging: o.a. afunst. (6:4)                                                                               

Godsvrucht als een bron van winst beschouwen! Wend u af van dit soort mensen! 

(6:5)                                                                                                                          

Godsvrucht is een bron van grote winst als het gepaard gaat met tevredenheid! 

(6:6)                                                                                                                   

Tevreden zijn met….Lees zelf wat Paulus schrijft: (6:7-8) (Voedsel en kleding!)                                                                                            

Rijk willen worden!?….Weet je het wel zeker? Lees wat je te wachten staat! 

Verzoeking, strik, dwaas, schadelijk, wegzinken, verderf, ondergang…geldzucht, 

kwaad, afdwalen, veel smarten…(6:9-10)                                                          

Behoor jij God toe? Ontvlucht dan deze dingen en jaag daarentegen naar…(6:11)  

Gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid!                                                                                                                          

Strijd de goede strijd! Grijp het eeuwige leven…(6:12)                                            

Zet de theorie om in de praktijk broeders en zusters!                                                           

Weet jij wel zeker, dat het een goed idee is om economisch gezien rijk te willen 

worden? (Alles opofferen voor geldzucht? Pas op voor de mammon in jouw leven!)                                                                                                            

Waar ligt jouw schat?                                                                                                

Jaag naar de vruchten van de Geest! (Gal.5:22)                                                                  

Doe weg uit jouw leven de werken van het vlees! (Gal.5:13-21)                                            

Wij christenen, staan toch immers anders in het leven, niet waar?                                   

Gal.5:24-25:”Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn 

hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij 

dan ook door de Geest wandelen.” “Niet alleen woorden, maar ook daden”!Wauw!                                                                                                                    

Ben je rijk? (gezegend) Maak de juiste keuzes! (6:17-18)                                        

Verzamel schatten in de hemel…! (Tim.6:19)                                                                                   

Bewaar het jou toevertrouwde pand, broeders en zusters!                                                                            

Wend je af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten 

onrechte zo genoemde kennis! (6:20-21) De satan probeert het in te fluisteren!                                                                                                     

Filip.3:7-17:(7-8,14,17)                                                                                             

Alles wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. (3:7)                               

De voortreffelijke kennis van Christus Jezus gaat boven alles. (3:8)                                    

Vergeet wat achter je ligt, jaag naar het doel: de prijs van de roeping van God, 

die boven is, in Christus Jezus…(3:14) Wauw!                                                                              

Wees navolgers broeders. Houd je oog gericht op hen die zó wandelen, volg het 

voorbeeld van de apostelen en het voorbeeld van de christenen die een goed 

voorbeeld zijn en/of  hebben gegeven in het verleden.  (3:17)                                           

Denk terug aan hen die ontslapen zijn, in de HEERE GOD! Hou vast aan het 

door de apostelen verkondigde evangelie! (1 Kor.15:1-11)                                                                                                   
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Filip.4:11-20:(11-12,17,19)     Welke zijn die omstandigheden o.a.?                                                                                       

Leer tevreden te zijn in de omstandigheden waarin je verkeerd. (4:11)                              

Vernederd worden! Overvloed hebben! Verzadigd zijn! Honger lijden! Gebrek lijden! 

In Christus kan ik alle dingen aan! Hij geeft mij kracht! (4:12-13) Wauw!!!                                                                                                                                                            

God voorziet in wat ik nodig heb, vanuit Zijn rijkdom, door Jezus Christus! (4:19) 

Denk o.a. aan de woorden van Jakobus:                                                                  

Jak.1:25-27:                                                                                                      

Zuivere en onbevlekte godsdienst: omzien naar wezen en weduwen, onbesmet van 

de wereld blijven! (1:27)(Wij leven wel in de wereld, maar zijn niet van deze wereld!)                                                                                                            

Jak.2:1-13:(2-4)                                                                                                       

Geen aanzien des persoons. Ga niet af op de buitenkant, maar ga af op de 

binnenkant! Rijk of arm, kijk naar het hart…(2:1-9; 1 Sam.13:14;16:7,12-13)                                                                                                            

Jak.4:13-17:                                                                                                               

Winst najagen? Winstoptimalisatie? Toekomstplannen? Uitbreiden? Weet je wel 

zeker of er voor jou nog een volgende dag komt? Wat er in de toekomst ligt? Is het 

niet beter om te zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat 

doen. (4:15; Luk.14:25-35) Wauw!!!                                                                                                        

Luk.12:13-21: De Heere Jezus zegt:                                                                                                         

Wees op uw hoede voor de hebzucht! Immers, al heeft iemand overvloed, zijn 

leven behoort niet tot zijn bezit. (12:15) Wauw! Dat zet zaken in perspectief!                                                                                    

Groot, groter, grootst! Goed, beter, best! Meer, vermeerder en nog veel meer!? Nog 

even en dan heb ik genoeg (echt waar?!) en dan ga ik (op mijn lauweren) rusten en 

genieten! Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u 

gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? (12:18-20)(Kijk eens om je 

heen…Herkenbaar?)                                                                                 

Job.1:20-22:”Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, 

viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei: Naakt ben ik uit de buik van mijn 

moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De HEERE heeft gegeven en 

de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd! In dit alles 

zondigde Job niet en schreef  hij God niets ongerijmds toe.” Wauw!!!                                                                                                           

Spr.27:1:”Beroem u niet op de dag van morgen, want u weet niet wat een dag kan 

baren.”                                                                                                  

Jak.5:1-12:                                                                                                             

Let op Rijke! Wat gebeurt er met jouw rijkdom? (5:1-2)                                                  

Hoeveel schatten heb jij verzamelt op aarde? (5:3)                                                       

Hoe heb jij jouw rijkdom verkregen? (5:5-7)                                                                                                                                      

Heb jij rekening gehouden met anderen, met werknemers…?                                       

Wat heb jij met jouw rijkdom gedaan?                                                                     

Wees geduldig! Zucht niet! (5:7-9)                                                                               

”De Rechter” staat voor de deur! (5:9)                                                                                   

Let op de voorbeelden! Kijk naar Job en de profeten. (5:10-11) 
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Conclusie:                                                                                               

Luk.6:38:”Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, 

geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven.” Wauw!                                            

Lev.19:36:”U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een 

zuivere efa en een zuivere hin. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte 

geleid heeft.” (Spr.11:1, -  is voor de HEERE een gruwel!)                                                                                                                                                                                      

Wees God gericht! Laat jouw focus op God zijn broeders en zusters. Laat God de 

Stuurman zijn van jouw leven. Niet de wereldse rijkdommen, materie!             

Wees tevreden met wat je hebt! Maak je geen zorgen voor de dag van morgen!              

Wat drijft jou voort in jouw leven?                                                                            

Wees zelf een voorbeeld, geef een voorbeeld en leef als een voorbeeld!                      

1 Kor.11:1:”Wees navolgers van mij, zoals ik een navolger van Christus ben.”               

1 Tim.6:12:”Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven, 

waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele 

getuigen.” Wauw!                                                                                                     

Ezech.33:30-33:”En wat u betreft, mensenkind, uw volksgenoten praten over u bij 

de muren en in de deuropeningen van de huizen. De een praat met de ander, ieder 

met zijn broeder: Kom toch, en hoor wat het woord is dat van de HEERE uitgaat. 

En zij komen naar u toe als een toestroom van volk, en gaan vóór u zitten als Mijn 

volk. Zij horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar, want zij nemen liefdevolle 

woorden in hun mond, maar hun hart volgt hun winstbejag. En zie, u bent voor hen 

als een liefdeslied, met een mooie klank en goed gespeeld. Zij horen uw woorden, 

maar zij handelen er niet naar. Maar als het komt – en zie, het komt – dan zullen zij 

weten dat er een profeet in hun midden geweest is.” Wauw! Wat horen wij?    

Hebr.13:5-7:”Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met 

wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u 

beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij 

een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw 

voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst 

van hun levenswandel, en volg hun geloof na.” Wauw!                             

Volgende keer: “Klimaatverandering”                                                                    

Uitdaging: Geniet van het leven! Zorg dat God centraal staat in jouw leven en 

laten wij er samen voor zorgen, dat God centraal staat in ons leven broeders en 

zusters, in Christus Jezus, onze Heer en Heiland, onze hoeksteen en houvast! 

Weet je:                                                                                                       

Dat is echte rijkdom en zuivere winstoptimalisatie!                    

Laten wij dat samen nastreven broeders en zusters!                                                                    
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