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Rechtvaardig en onberispelijk voor God! 

 

Intro. : 

Aan welk gezin denk jij wanneer ik zeg: “Rechtvaardig en onberispelijk 

voor God!”; “De Heere gedenkt!”; “De Heere is mijn eed!” en “God is 

genadig!” ?                                                                                  

Zacharias, Elizabet en hun zoon Johannes. Luk.1:5-25,57-66,67-80 

Luk.1:6:”In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een 

priester van de afdeling Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn 

vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet. Zij 

waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk 

volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.”                                     

Wat betekent de naam Zacharias? – “De Heere gedenkt.”                                   

Wat betekent de naam Elizabet? – “De Heere is mijn eed.”                           

Luk.1:8-10:                                                                                                      

Wat overkomt Zacharias terwijl hij in de tempel het priesterambt 

bedient voor God?                                                                                           

Luk.1:11:”En er verscheen hem een engel van de Heere, die aan de 

rechterzijde van het reukofferaltaar stond.”                                                              

Hoe heet de engel? Gabriël, die voor God staat! Luk.1:19                            

Welke boodschap krijgt Zacharias te horen van de engel Gabriël?                    

Luk.1:13:”…uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon 

baren en u zult hem de naam Johannes geven.”                                                   

Wat is er zo bijzonder aan deze boodschap?                                                 

Elizabet is onvruchtbaar. En zij waren beiden op leeftijd. - Luk.1:7                                              

Wat betekent de naam Johannes? – “God is genadig.”                               

Welke boodschap krijgt Zacharias over Johannes? –Luk.1:14-18                        

Er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. Velen zullen zich verblijden 

over de geboorte van Johannes.                                                                 

Johannes zal groot zijn voor de Heere.                                                               

Hij zal geen wijn en sterke drank drinken. – Luk.1:15                                                            

Hij zal vanaf de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld 

worden. – Luk.1:15                                                                                                             

Hij zal velen Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.- Luk.1:16                                        

Hij zal voor de Heere uit gaan in de geest en de kracht van Elia om voor 

de Heere een toegerust volk gereed te maken. – Luk.1:17                                                                                        

Waarom wordt Zacharias stom totdat Johannes besneden gaat 

worden op de achtste dag na zijn geboorte? – Luk.1:19-20,57-65. 

Welke gevoelens uit Elizabet toen zij ontdekte dat zij zwanger was? – 
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Luk.1:24-25: De Heere heeft mijn smaad onder de mensen weggenomen. 

Wat profeteert Zacharias, vervuld met de Heilige Geest over Johannes? 

–Luk.1:76-77                                                                                                          

Johannes zal een profeet van de Allerhoogste genoemd worden.                       

Hij zal voor het aangezicht van de Heere uitgaan om Zijn wegen gereed 

te maken.                                                                                                           

Hij zal Gods volk kennis van zaligheid geven in de vergeving van hun 

zonden.                                                                                                            

Waar groeide Johannes op? - Luk.1:80 – In de woestijnen. 

Wat zegt Jezus over Johannes de Doper? – Matth.11:7-17, 

Mark.9:2-13.                                                                                             

Johannes is meer dan een profeet. – Matth.11:9                                          

Johannes is de vervulling van een profetie: Matth.11:10-14; Jes.40:3; 

Mal.3:1,4:5-6; Mk.1:1-8.                                                                                

Johannes is Elia, die komen zou! Matth.11:14; Mark.9:11-13. 

Welk onderdeel van deze voorbeelden spreken jou aan? 

 

 

 

 

 


