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                                     Klimaatverandering:                                                                                                 

Deel 2A - (Gen1-11-straffen van God.) 

Introductie: Net zoals bij de les over “winstoptimalisatie” wil ik vandaag in het kort 

stilstaan bij “klimaatverandering”. Ik daag je uit om zelf dieper te gaan graven! Ontdek 

zelf wat God over “klimaatverandering” zegt in de Bijbel.                                                                                                 

Er van uitgaande (uiteraard…), dat de HEERE God bestaat en Schepper is van de 

aarde, van alles wat daarop leeft, bestaat en groeit! In tegenstelling tot hen die 

het bestaan van God en Zijn schepping (blijven) ontkennen!                                                                       

Gen.1:1:”In het begin schiep God de hemel en de aarde.” (Gen.1-2)                            

Gen.2:15:”De HEERE God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te 

bewerken en te onderhouden.”                                                                                             

Wat een belangrijke taak vertrouwt de HEERE toe aan de mens!(Gen.1:26-27)                                          

Wat betekent bewerken en onderhouden? (Dienen, verbouwen, bewaren, 

beheren, waken over…)                                                                                                 

Wat betekent het voor ons vandaag? Hoe gaan wij om met “de aarde” waarop wij 

leven? (In bruikleen hebben, maar geen eigenaar van zijn!) Welke verantwoor-

delijkheid dragen wij t.o.v. God, onze medemens, de volgende generaties? Welke 

voetafdruk laten wij na? Hoe kunnen wij goede beheerders, dienaars en bewakers van 

Gods schepping zijn? Zo optimaal mogelijk genieten en op een correcte en verant-

woorde manier gebruik maken van de grondstoffen, die de Heere God aan de mens 

gegeven heeft om te gebruiken?                                                                                               

Archeologie: Is de wetenschap die zich o.a. bezig houdt  met: Het zoeken naar en het 

duiden van, bijvoorbeeld overblijfselen van mensen, gebruiksvoorwerpen, leefgewoon- 

tes en huisvesting. D.m.v. het afgraven en opgraven van sites. Het gevonden materiaal 

wordt gebruikt om de beschreven of mondeling overgedragen geschiedenis te bevesti-

gen. Soms valt er niets te duiden zonder afdoende bewijs. De archeoloog werkt samen 

met andere wetenschapsdisciplines om een zo compleet en correct mogelijk beeld te 

schetsen van wat er zich in het verleden zou hebben afgespeeld. Archeologie kan ge-

bruikt worden om gebeurtenissen, uit de beschreven geschiedenis van de Bijbel, te 

bevestigen. Het kan aanvullend bewijs of onderbouwing geven aan de criticaster. Het is 

niet per se noodzakelijk, aangezien de Bijbel door Gods Heilige Geest geïnspi-

reerd, opgetekend is door de auteurs, waardoor de beschreven geschiedenis in de 

Bijbel, betrouwbaar is voor de christen!(2 Tim.3:14-16; 2 Petr.1:19-21)                                                                                                        

Is “klimaatverandering”, per definitie, enkel en alleen een gevolg van het 

(foutieve) gedrag van de mens?                                                                                          

Welke rol speel jij, speelt jouw omgeving, in dit proces?                                                                                                                 

Kan de klimaatverandering (ook) veroorzaakt worden door natuurlijke processen? 

(Vulkaanuitbarstingen. Aardbevingen. Ttsunami’s. El Nino(in de oceaan). De hoge 

straalstroom(in de lucht op ongeveer 10km hoogte). Bosbranden. Modderstromen, 

onder invloed van slecht beheer. Boskap zonder terug bomen aan te planten. (Andere) 

natuurlijke fenomenen, die het weer en de klimaatschommelingen beïnvloeden.)                                                                
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Kijk ook naar de impact van o.a. oorlogen, verkeerd beheer van de waterhuishou-

ding, afval(water) gebruik van landbouwgrond, natuurbeheer, roofbouw, machtzucht, 

betonnering, expansiedrift,  geldzucht, hebzucht, jaloezie, schaalvergroting, fraude, 

energiebeheer, industrie, overconsumptie, korte termijn visie versus lange termijn 

visie, korte ketens versus lange ketens,  kortzichtigheid -  asociaal gedrag versus 

duurzaamheid in combinatie met sociale werkomstandigheden en verloning, enzovoort.                                                                                                                      

Zijn er misschien nog andere, niet benoemde, niet erkende, niet verwachte, niet 

ontdekte, niet beschreven, niet onderzochte, niet bewezen en/of niet openbaar 

gemaakte “oorzaken” mogelijk?                                                                                                              

Kan “de klimaatverandering” ook mede veroorzaakt zijn door Gods bestraffing?                                                                                                                                                                                          

Kijk naar een paar voorbeelden in de Bijbel. O.a. :                                                   

A - ”De zondeval van Adam en Eva”. (Gen.3:1-19)                                                                                                                                                                                                                                                                              

Door de zondeval wordt de mens “door God gestraft”. De consequenties zijn o.a.:                                                                                                                                          

De aardbodem wordt door God vervloekt! (Gen.3:17)                                                                                       

Met zwoegen zal de mens van de aardbodem eten! (Gen.3:17-18)                                                      

Doorns en distels maken hun intrede! (Gen.3:18)                                                                              

In het zweet zal u werken om eten op tafel te krijgen. (Gen.3:19)                                                       

De fysieke dood begint. (Gen.3:19)                                                                                                                                                                                      

De mens eet een dieet van “de opbrengst van bomen” en van “zaaddragend 

gewas”. (Gen.1:29; 2:9,16-17;3:18-19)                                                                             

Adam en Eva worden uit de hof van Eden gezet! (Gen.3:22-24) 

B - ”De zondvloed”! (Gen.6-10)                                                                                                               

Is “een straf van God” als gevolg van de slechtheid van de mensen!                    

Gen.6:5-7:”En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot 

was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht 

waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt 

had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de mens die Ik 

geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de 

kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik 

hen gemaakt heb.”                                                                                                                   

Gen.7:7-9:”Toen ging Noach met zijn zonen (Sem, Cham en Jafeth 6:10), zijn vrouw 

en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het water van de vloed…” 

(8 mensen; 1 Petr.3:20-22)                                                                          

Gen.7:11-12:”In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de 

zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote water-

vloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op 

de aarde, veertig dagen en veertig nachten.                                                                                         

Gen.7:19-20:”Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen 

die onder heel de hemel zijn, bedekt werden. Nog vijftien el daarboven steeg het 

water, en de bergen werden bedekt.” (Denk o.a. aan de schelpjes boven op de 
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bergtoppen. De skeletten van zeedieren, midden in de woestijnen. De skeletten van 

landdieren op de bodem van de zeeën, ingesloten in kalksteen, in sedimentafzettingen, 

in de toendra, onder het ijs, op alle continenten, enzovoort.)                                                                                    

Gen.7:22:”Alles met levensadem in zijn neusgaten van alles wat op het droge 

leefde, stierf.” Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van 

mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de 

aarde. Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de Ark was.”                                     

De aarde en al wat er op leefde werd door God gestraft, verdelgd en veranderd!                                                                                                

De impact van de zondvloed op de totale aardoppervlakte is enorm!                                                                          

150 dagen lang heeft het water de overhand op de aarde gehad!                                               

Welke impact heeft de zondvloed op de aarde gehad, denk jij? (Visualiseren!?)                                                               

Wat heeft Noach’s gezin geconstateerd? Zowel voor, tijdens en na de zondvloed?                                                                                            

Welke enorme veranderingen hebben zij ontdekt toen zij uit de Ark kwamen na 375 

of 382 dagen? (Reken het zelf uit…Gen.7:4,11;8:13-19)                                                                                              

Kijk, heden ten dage, naar de grote impact van o.a. overstromingen, tsunami’s, 

aardbevingen, sedimentafzettingen, landverschuivingen, tektonische plaatwerkingen, 

orkanen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, hittegolven, oorlogen, winstbejag, roofbouw,  

enzovoort. Het verschil met de enorme desastreuze impact van de wereldwijde 

zondvloed, uit de tijd van Noach, is niet te bevatten voor het menselijke brein.                                                                                                                           

Het dieet van de mens verandert, in opdracht van God, van een 

veganistisch/vegetarisch dieet, naar een omnivoor dieet.(Gen.9:1-4)                                                

Gen.9:1-4:”Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees 

vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde! Vrees en schrik voor u zal er zijn bij 

alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem 

kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich 

beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal 

gegeven, evenals het groene gewas.” ( Matth.15:1-20;1 Tim.4:1-5)                                                                                                            

Vrees en schrik voor de mens ervaren de dieren!                                                              

Alles wat beweegt, waarin leven is, zal de mens tot voedsel dienen, evenals het 

groene gewas! (Dit ontslaat niet van het zorgprincipe! Geen vrijbrief om…)                                                                                                     

De Schepper van het leven. De Maker van het leven, heeft gesproken!                                                                                                     

God stelt een rangorde in!                                                                                          

Precies wat Hij bij de schepping heeft aangegeven:                                                                             

Gen.1:26:”En God zei:Laten wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze 

gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de 

lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de 

aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God 

schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” (Er is een nuanceverschil 

tussen “heersen over” en “overheersen”. God heeft een verschil gemaakt tussen 

“een man” enerzijds en “een vrouw” anderzijds.) 
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C - ”De toren van Babel”! (Gen. 11:1-32)                                                                 

Miscommunicatie, spraakverwarring, ontstaat in Babel, als gevolg van Gods straf 

voor de ongehoorzaamheid van de mensen.                                                                                                  

Gods opdracht was o.a.: word talrijk en vervul de aarde. (Gen.9:1)                                               

Heel de aarde had nog maar één taal. (Gen.11:1)                                                                                    

De mensen besloten om in een vlakte van Sinear te gaan wonen en een stad te 

bouwen, met een toren erin, die met zijn top tot in de hemel zou reiken. (Gen.11:4)                                                                                               

Zij wilden niet verder verspreid worden over de aarde! (Gen.11:4)                                     

Welke impact heeft Gods straf op de bouwers gehad, op de ontwikkeling, het ge-

bruik van klei en asfalt, het klimaat? (Hoe maakt men nog afspraken? Beheer?)                                                                                                          

Gen.11:9:”Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de 

taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.”                                     

God zorgde, na hun ongehoorzaamheid, zelf voor de uitvoering van Zijn opdracht!                                                                                                                                

Hoe goed ging de communicatie tussen de mensen na de verspreiding?                   

De samenwerking, het beheer en de taakverdeling?                                        

Wat zou er misgelopen zijn, (onderling), na de straf van de Heere God?                                                                                                                                                                                                                  

Laten wij leren van o.a. deze paar voorbeelden broeders en zusters!                                                             

God is serieus. Hij kijkt toe op de uitvoering van Zijn opdrachten! Wauw!!! 

                                                                                                                                                

Conclusie:                                                                                                                    

Zorgzaamheid: Voor mens, dier, plant, natuur versus macht, overheersing, geld-

zucht, leed, onderdrukking, geen rekening houden met Gods opdracht, wetteloosheid.                                                                                                 

Duurzaamheid versus snelle winst en meeropbrengst door het gebruik van (slechte) 

middelen, die op termijn schadelijk zijn voor mens, dier, milieu, natuur en klimaat.                                                                                                             

Deelzaamheid versus hebzucht en egoïsme.                                                          

Bioboeren, kleinschaligheid versus schaalvergroting en winstbejag.                        

Ben jij bereid om iets meer te betalen voor eerlijke handel? Misschien iets langer te 

wachten alvorens iets te kunnen kopen? Versus winstoptimalisatie van grote bedrijven, 

monopolisten en grootaandeelhouders.                                                                                                                     

Los van menselijk falen! Los van menselijke ongehoorzaamheid! Los van 

winstbejag! en wanbeheer!: Hoe breng(en) ik (wij) dat in de praktijk?                                                                                            

Hoe keer ik mij af van egoïsme, overconsumptie, winstoptimalisatie, geldzucht, 

machtwellust? Enzovoort. Welke allemaal op een of andere wijze Gods opdracht voor 

goed beheer, ondermijnen, tegenwerken, negeren en ontkennen!                                                                                                                              

Voor “een christen” is het zaak om goed met Gods schepping om te gaan!                

Gods schepping te beheren, te gebruiken en er optimaal van te genieten!                                                      

Hoe vind ik de balans tussen het “goed onderhouden van”, het “goed omgaan 

met” en het “genieten van” “Gods schepping” zonder van de schepping zelf een 

afgod te maken, waardoor mijn geloof in en gehoorzaamheid aan God wordt 

ondermijnd? (Rom.1:16-26)                                                                                                                        

Vergeet niet, dat God regelmatig Zelf heeft ingegrepen, omwille van de 
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ongehoorzaamheid van de mens aan Zijn opdrachten, c.q. geboden!                                                

Met consequenties voor het leven van mens, dier, het klimaat, de aarde! 

                                                                                                           

Hebr.11:7:”Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God 

ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de 

ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld 

en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het 

geloof is.”                                                                                                              

Hebr.11:1:”Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een 

bewijs van de zaken die men niet ziet.”                                                                      

Hebr.1:1:”Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken 

door de Zoon.”                                                                                                               

Wat zegt God aan jou door de profeten? Wat zegt God aan jou door de Zoon?                                                                                                    

Hoe wil God dat jij met Zijn schepping bezig bent?                                                         

Lees zelf in de Bijbel en ontdek nog veel meer van  Gods aanwijzingen. Laat je door 

de Heere God gezeggen en verrassen!                                                                                

Hebr.11:29-30:”Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het 

droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Door 

het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe 

omringd waren geweest.”                                                                                                  

(2 historische, Bijbelse geschiedenissen. Bekijk ze maar…)                                                                                                                                                                                                       

Kijk zelf terug in de Bijbelse geschiedenis en ontdek de vele aanwijzingen die God 

geeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Psalm 29:1-11:                   ”De stem van de HEERE” o.a.:                                                                                                                                                                                                                               

Klinkt over de wateren. (Ps.29:3)                                                                                        

Is vol kracht en glorie. (Ps.29:4)                                                                              

Breekt de ceders en hakt vurige vlammen uit de wolken.(Ps.29:5-7)                             

Doet de woestijn beven en ontschorst de wouden. (Ps.29:8-9)                                 

De HEERE troont boven de watervloed. Hij troont als Koning voor eeuwig. 

(Ps29:10)                                                  

                                                                                                             

Volgende keer:Deel 2B -  Gods straffen en de gevolgen voor de mensheid, het 

landschap, klimaatschommelingen, volksverhuizingen, overstromingen enzovoort. 

Bijvoorbeeld: Sodom en Gomorra, Israël, Egypte, Tyrus  en nog zoveel meer dat terug 

te vinden is in de Bijbelse geschiedenis en in andere buitenbijbelse bronnen… 

”Zo lief heeft God de wereld, dat Hij vele malen tot de mens heeft gesproken door 

de profeten en in het laatst der dagen door Zijn Zoon. (Hebr.1:1)                                                          

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
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heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft.” (Joh.3:16)                                                                                                       

”Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de 

genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, 

met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.”                         

(Hebr.12:28-29; Deut.4:1-40) 

Uitdaging:                                                                                                                      

Kijk naar jouw eigen impact op de klimaatverandering. Kijk naar de oorzakelijke 

impact van jouw omgeving, van de mensen en hun levensstijl op de klimaatveran-

dering.                                                                                                                  

Kijk naar Gods impact op de klimaatverandering, door alle millennia heen.                 

Neem Gods woord serieus. Wees een goede dienaar en volg Gods aanwijzingen in het 

correct omgaan met en het zorgen voor “Zijn schepping” nauwkeurig op!                                  

Het is niet zo vrijblijvend als waar men soms van uitgaat. Oorzaak, gevolg en 

consequenties volgen elkaar op.                                                                                        

De Heere God verwacht van ons dat wij serieus zijn in het uitvoeren, opvolgen en 

naleven van Zijn opdrachten c.q. geboden! Ook met betrekking tot het beheren van 

Zijn schepping.                                                                                                    

Daarbij nooit vergeten dat wij de schepselen zijn! Wij zijn niet de Schepper!!! 

(Rom.1:25)                                                                                                         

Ezech.33:29:”Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik vanwege al 

hun gruweldaden, die zij gedaan hebben, van het land een verlaten woestenij 

maak.”  Wauw!                                                                                                        

Jes.45:1-7:…vs 5-7 – “Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er 

geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, opdat men zal weten, vanwaar 

de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is. Ik ben de HEERE, 

en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede 

en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.” Wauw!!!                                                                         

(Exo.3:14; Deut.32:39; Hos.13:4; Joh.8:58; Hebr.13:8-9) 

 

                                                                                           


