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Jezus Christus was, is en blijft onze Verlosser. 

Jes.40:3=>”Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de 

weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor 

onze God.”                                                                                       

Jes.40:5-8=>vs5-”De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard 

worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de 

HEERE heeft gesproken.”                                                                            

Jes.40:11=>”Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de 

lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de 

zogenden zal Hij zachtjes leiden.” 

Denk terug aan de woorden van Johannes de Doper wanneer hij wijst 

naar Jezus als het levend geworden Woord van God, het Lam Gods in 

Matth.3 en in Joh. 1.                                                                              

Denk terug aan de woorden van Jezus wanneer hij met Petrus 

spreekt in Joh.21. “Weid Mijn lammeren, hoed Mijn schapen, weid Mijn 

schapen”! 

Efez.1:1-14=>vs4-8-“omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld 

in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem 

zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn 

kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, 

overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid 

van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In 

Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving 

van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die 

Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en 

bedachtzaamheid,…”                                                                                          

Efez.2:4-10=>vs8-9-“Want uit genade bent u zalig geworden, door het 

geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat 

niemand zou roemen.”                                                                                 

Efez.2:19-22=>vs19-20-”Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en 

bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 

gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan 

Jezus Christus de hoeksteen is…”                                                                             

Hebr.13:8-9=>”Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in 

eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde 

leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, 

niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij 

gevonden.” 
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Jezus Christus = het Woord = God! Hij is eeuwig!                                  

Richt jouw hart op Jezus!                                                                     

Richt al jouw zintuigen op Jezus!                                                            

Richt jouw handel en wandel op Jezus!                                                  

Stel jouw hoop en vertrouwen op Jezus!                                                     

Leg al jouw zorgen en problemen in Zijn handen!                                    

Leef naar de wil van God, welke opgetekend staat in Zijn Woord, de 

Bijbel!                                                                                                      

Hij is de Schepper!                                                                                  

Wij zijn Zijn schepselen!                                                                               

Hij verlost. Hij bevrijdt van zonden!                                                            

Hij redt ons uit de duisternis en brengt ons in Zijn licht!                               

Ik heb nood aan Zijn genade, Zijn vergeving!                                               

Ik ben volledig afhankelijk van mijn Heer, mijn Heiland, mijn 

Verlosser! 

Broeders en zusters laten wij elkaar aanmoedigen en oproepen om 

onze hoop, ons geloof, ons vertrouwen, ons hele hebben en houden te 

stellen op onze Leidsman, op onze Voorspreker, op Jezus Christus! 

1 Joh.2:1-2=>”Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet 

zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij 

de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening 

voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 

zonden van de hele wereld.” 

Laten wij samen de maaltijd nemen en delen, terwijl wij stilstaan bij de 

dood, de opstanding en de hemelvaart van onze Heere Jezus Christus. 

Amen. 

 

 

 


