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Heb jij jouw zaken geregeld? 

Intro.  

Elk mens zal op zijn eigen manier reageren wanneer hij de 

boodschap krijgt dat hij tot stervens toe ziek is.                                            

Er komt enorm veel op je af wanneer je die boodschap krijgt.                                                                                     

In de Bijbel kun je verschillende voorbeelden vinden van mensen die 

weten dat zij gaan sterven en dan voor hun dood de tijd nemen om te 

zegenen of een boodschap te geven aan hen die achter blijven.                                     

Kijk vandaag naar het voorbeeld van koning Hizkia: 

Jes.38:1=>”In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen 

kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: 

Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven 

en niet leven.”  

Hizkia bad tot de HEERE.                                                                   

Hizkia huilde erg.                                                                         

De HEERE hoorde het gebed van Hizkia. De HEERE maakte hem beter 

en voegde nog 15 levensjaren aan zijn leven toe.                                                                                                      

Lees Jes.38:1-22 en 2 Kon.20:1-11 om een duidelijk beeld te krijgen. 

Hoe zou jij reageren als jij dezelfde boodschap als Hizkia zou krijgen? 

Sta jij klaar om vandaag de Heer te ontmoeten?                                         

Heb jij jouw zaken (al) geregeld?                                                           

Is jouw relatie met de Here God in orde?                                                   

Lees o.a. de volgende opbouwende, uitdagende en confronterende 

woorden van Jezus aan Zijn discipelen: 

Matth.5:13-16=>U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn 

smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt 

nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt 

te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een 

berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en 

zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor 

allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat 

zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, 

verheerlijken.”  

Ben ik gezouten door Christus, voor Christus?                                                           

Schijnt het licht van Christus door mijn doen en laten?                          

Wordt de Naam van de Vader, Die in de hemel is verheerlijkt, door 

mijn gedrag, mijn levenswijze?                                                       

Laten wij elkaar aanmoedigen, uitdagen, oproepen en aansporen om 
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individueel en samen als wedergeboren christenen te leven en te 

getuigen! Niet alleen thuis en in de samenkomst, maar ook in de 

maatschappij waarin wij leven.                                                                 

Wij zijn imers als christenen door God toegevoegd aan Zijn volk! 

                                                                                                               

1 Petr.2:9-10=>”Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom 

maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen 

geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, 

maar nu in ontferming aangenomen bent.”  

Wij staan als christenen anders in het leven!                                      

Dat helpt ons om terug te kunnen vallen op Gods woord voor troost, 

ondersteuning, aanmoediging, houvast, leidraad en duidelijke 

richtingaanwijzers!                                                                                

Wij staan altijd stil bij de kruisdood, de begrafenis, de opstanding, de 

hemelvaart en de wederkomst van Christus Jezus!                                        

Dat bepaalt mede onze levenskeuzes, gedachten, emoties, handel en 

wandel.                                                                                                      

Elke christen beseft dat hij uit genade leeft en volkomen afhankelijk 

is van Gods barmhartigheid.                                                                  

Ongeacht of wij door God extra dagen krijgen toegevoegd aan ons 

leven of niet, beseffen wij dat Hij de leiding heeft over ons leven! Elk 

moment willen wij klaar staan om de Here God te ontmoeten! 

1 Kor.4:1-5=>”Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als 

dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. 

En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar 

blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u 

beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook 

mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik 

nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. 

Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook 

wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de 

voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God 

lof ontvangen.”                                                                                     

Ps.33:13-15=>”De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensen- 

kinderen. Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewo- 

ners van de aarde. Hij vormt hun aller hart; Hij let op al hun daden.”                                                                                     

Lees o.a. 1 Kor.15. 
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1 Kor.15:20-25=>”Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de 

Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood 

er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een 

Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen 

levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als 

Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt 

het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft 

overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht 

heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden 

onder Zijn voeten heeft gelegd.”                                                                      

1 Kor.15:47-49=>”De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de 

tweede Mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn 

ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de 

hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen 

hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.”   

Wauw!                                                                                                

Wat een mooie werkelijkheid!                                                               

Welk een hoop om in te leven!                                                                    

Wat een zekerheid!                                                                               

Heb jij jouw zaken geregeld?                                                                     

Sta jij klaar om jouw Heer en Heiland te ontmoeten?                               

Altijd, overal, onder alle omstandigheden?!                                            

Laat dat ons gebed zijn voor elkaar broeders en zusters! 

Lied nr.64:”Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw 

eer. Maak mijn uren en mijn tijd, tot Uw lof en dienst bereid. Neem 

mijn handen, maak ze sterk, door Uw liefde voor Uw werk. Maak dat ik 

mijn voeten zet op de wegen van Uw wet. Neem mijn stem, opdat mijn 

lied, U, mijn Koning hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij 

Uw getuigen zijn. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik daarvan niets 

behoud. Maak mijn kracht en mijn verstand, tot een werktuig in Uw 

hand. ” 

                                                                                                            

Voordat wij het brood breken en de vrucht van de wijnstok drinken 

laten we afsluiten met de laatste  verzen uit 1 Kor.15: 

1 Kor.15:50-58=>”Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het 

Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft 

de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen 

wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in 
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een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. 

Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke 

mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want 

dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit 

sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit 

vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit 

sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het 

woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot 

overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 

De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de 

wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere 

Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, 

onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de 

wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” 

Uitdaging: 

Daarom, broeders en zusters, laten wij elkaar aanmoedigen en 

uitdagen om  standvastig en onwankelbaar in het leven te staan. Altijd 

overvloedig in het werk van de Heere proberen te zijn. Wetende dat 

onze inspanning niet tevergeefs is in de Heere. 

Amen. 


