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Hoe ga jij om met “euthanasie”? 

Euthanasie: betekent zogezegd “goede dood”, maar klopt dat? Het betekent ook dat jij op jouw 

verzoek iemand anders vraagt om jouw leven actief vroegtijdig te beëindigen..! Alhoewel de Bijbel 

niet letterlijk spreekt over “euthanasie” worden er wel indirecte aanwijzingen gegeven over “leven 

en dood”.  

                                                                                                                                                                                

Intro. In de nieuwsbrief “Zorg voor het leven” van de NPV (Nederlandse patiënten vereniging) van 

maart 2024 stelt Professor, medicus, psychiater en voormalig hoogleraar, Frank Koerselman de 

vraag: “Is euthanasie bij psychisch lijden barmhartig of een bondgenootschap van kwaad”? Hij stelt 

dat het geen taak van dokters is om te doden, enkel bij uiterste noodsituaties zoals verstikking. Hij is 

kritisch op de euthanasiepraktijk die alsmaar uitdijt. Hij is niet de enige die kritisch is. De laatste tijd 

lees ik vaker artikelen van dokters die opstaan tegen een verplichting, tegen een taakomschrijving, 

tegen een opdracht, tegen de wens, tegen de vraag en tegen de verwachting van zowel ziekenhuizen, 

instanties, organisaties en ook patiënten om euthanasie te verstrekken en/of uit te voeren.                      

Dr. Koerselman stelt dat hij in zijn decennialange praktijk de volgende stelling m.b.t. dit thema 

innam:  “Het is belangrijk om te beseffen en te erkennen dat mensen die psychisch lijden door hun 

ziekte soms in een destructief traject zijn gekomen. Voor een psychiater is het belangrijk om geen 

bondgenoot te worden van het kwade, maar om juist tegenwicht te bieden tegen het destructieve en 

te zeggen: wij gaan samen het kwaad in jou bestrijden. Als er één ding is wat een psychiater doet dan 

is dat strijden tegen de dood!”                                                                                                                                    

“Naast iemand staan, zonder hem of haar de uitweg voor euthanasie te bieden, kan ook. Dit geeft 

mensen veiligheid, zekerheid en steun.” Je kunt het hele artikel zelf lezen na afloop. 

In mijn eigen beperkte ervaring wordt er soms (te) gemakkelijk gesproken over levensbeëindiging. 

Soms wordt er zelfs expliciet gevraagd of iemand niet liever euthanasie aanvraagt, in plaats van af te 

moeten zien en door te ploeteren met het zware leven. U hebt immers de leeftijd! Uw leven is toch 

voldragen, voltooid!  U hoeft geen onnodige pijn te verdragen! U hoeft niet mee te maken dat uw 

geheugen u in de steek laat.  Etc.                                                                                                                                                                                      

Ik denk bijvoorbeeld aan de regelmatige vraag voor euthanasie richting Willemien en mijn eigen 

moeder. Willemien had echter  bij haar volle verstand aangegeven dat zij geen euthanasie wilde. 

Toch moesten wij als beheerders, dit  elke keer opnieuw herhalen tegenover de zorginstelling. Mijn 

moeder bleef bij haar volle verstand en heeft zelf duidelijk kunnen maken dat zij niet open stond 

voor euthanasie. Zij koos voor een christelijke hospice om haar laatste weken verzorgd te worden.                                                                                                                                                                             

Wat is o.a. het doel van zorg verlenen? Waarop hoort het gericht te zijn? Mensen bijstaan in hun 

lijden. Hen comfort, troost, ondersteuning, een luisterend oor en bijstand geven in die moeilijke 

laatste levensperiode.   

Kijk mee naar een aantal van de vele passages in de Bijbel. Laten die jou aanmoedigen om nog 

dieper te graven in Gods Woord, opdat die passages jou gaan helpen om jouw gedachten te ordenen. 

Opdat je gewapend bent met Gods richtlijnen tegen al die wereldse invloeden waarmee je 

gebombardeerd gaat worden m.b.t. het thema “euthanasie”. 
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Ieder mens leeft maar 1 keer. Ieder mens sterft maar 1 keer! Ieder mens wacht na het leven en de 

dood het oordeel van God! Hebr.9:27                                                                                                                           

De HEERE God heeft de aarde en het leven daarop gemaakt!  Gen.1:1                                                                                                                 

De HEERE God heeft de mens het leven gegeven! Gen.1:26-27;2:7                                                                  

Door de zondeval is de dood op de aarde gekomen! Gen.2:15-17; 3:11-19                                                        

Het loon dat de zonde geeft is de dood! Rom.3:23; 6:23                                                                                             

De dood is door één mens in de wereld gekomen! Rom.5:12                                                                               

De dood, de laatste vijand, is teniet gedaan door Christus Jezus! 1 Kor.15:1-58; 26;54-56                         

Het vergoten bloed van Abel roept tot de Heere God! Kaïn wordt erom vervloekt! Gen.4:3-11               

De HEERE God wil niet dat het bloed van een mens vergoten wordt! Want naar het beeld van God 

heeft Hij de mens gemaakt! Gen.9:1-6                                                                                                                     

U zult niet doodslaan! Exo.20:13                                                                                                                                    

De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen! Job1:20-22                                                   

In Gods hand is de ziel van alles wat leeft! Job12:9-10                                                                                                                                                                                                                                                                                    

De HEERE heeft mij, een sterveling, gemaakt. Hij is machtig, mijn HEERE! Ps.8:1-10                                                                                                                                                                               

Wees mij genadig Heere, mijn toevlucht, ongeacht wat er gebeurt in mijn leven! Ps.31:1-25                                                                                                                                                                

Ik ben vergankelijk. Lijden, zuchten. Sta mij bij Heer. U kent het einde van mijn dagen! Ps.39:4-5                                                                                                                                                                           

Wanneer God de adem wegneemt geeft men de geest en keert men terug tot stof! Ps.104:29                                                                                                                                                                        

De HEERE heeft mij wonderlijk geschapen. Laat Hem mij leiden op de eeuwige weg!Ps.139:1-24                                                                                                                                                                  

God heeft zeggenschap over de dag van de dood. Niet de mens! Pred.8:8                                                                                                                                                                                        

Elke mens keert terug tot God! Vrees Hem en houd vast aan Zijn geboden!Pred.12:1-14;5c;7;13-14                                                                                                                                                    

God verandert niet! Hij blijft Dezelfde! Ik richt mijn leven op Hem voor leiding! Jes.46:3-4;Hebr.13:8                                                                                                                                                                               

Elke christen is deel van Gods tempel en Gods Geest woont in hem! Dat mag niet ten gronde 

gericht worden!1 Kor.3:16-20                                                                                                                                                                  

Het lichaam van de christen is een tempel van de Heilige Geest, Die in ons woont! Verheerlijk God 

met uw lichaam en geest, die duur gekocht zijn door de HEER! Hij bepaalt en Hij leidt…1 Kor.6:17-20       

De Heer komt ons ophalen! Joh.14:1-31;2-4;1 Thess.4:13-18                                                                                                                                                                              

Jezus heeft de macht van de duivel over de dood teniet gedaan! Hebr.2:1-18;9;14-15                                                 

Elk mens wacht op het oordeel van de HEERE GOD! Hebr.9:27                                                                                                                                                                

Straks zal alles nieuw zijn. Geen tranen, geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite en geen 

dood meer! Opb.21:1-5 

En nog zoveel Bijbelteksten te ontdekken…. 

Conclusie: Lees de Bijbel. Breng orde in jouw gedachten m.b.t. euthanasie op basis van wat jij 

ontdekt in Gods Woord. Wees voorbereid. Want er kan een moment aanbreken later in jouw leven, 

dat je misschien niet meer in staat zult zijn om je gedachten te ordenen. Maak jouw keuze, bij je volle 

verstand,  tijdig bekend aan jouw geliefden. Vertel hen wat er wel en wat er niet met jou mag gaan 

gebeuren. Voor het geval dat  jouw hoofd en/of lichaam jou misschien zodanig in de steek gaan 

laten,  waardoor jij niet langer zelfstandig kunt denken, handelen en/of beslissen. Laat de beslissing 

niet aan hen over, maar neem het heft in eigen handen op basis van wat jij hebt ontdekt in Gods 

Woord. 

Amen. 

 


