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De alles overtreffende kracht van God! 

1. 2 Kor.4:7-18:                                                                                               

Christenen beseffen, ervaren, verwachten en vragen God om afhankelijk 

te zijn in ons leven van Zijn allesovertreffende kracht en niet van onze 

eigen kracht.                                                                                                      

Verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. In twijfel, maar niet 

vertwijfeld. (vers 8)                                                                                      

Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde 

gericht. (vers 9)                                                                                           

verzen 10-11:”Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het 

lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus  in ons lichaam openbaar 

wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven 

om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons 

sterfelijk vlees.”                                                                                         

Gal.2:20:”Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar 

Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het 

geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij 

heeft overgegeven.”                                                                                      

Onze levensvisie, onze kijk op de toekomst, onze levensverwachting is 

compleet veranderd sinds wij in Christus zijn.                                              

Wij kijken uit naar het moment dat wij opgewekt worden door Jezus en 

voor God gesteld gaan worden. (2 Kor.4:13-15)                                                  

2 Kor.4:18:”Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen 

die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die 

men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.” 

 

2. 2 Kor.5:1-10:                                                                                           

Wij verlangen vurig naar een woning in het hemelse Vaderhuis. 

(verzen 1-3)                                                                                             

Wij hebben en houden altijd goede moed. Straks zullen wij bij de 

Heere inwonend zijn! Want wij wandelen door geloof!  (verzen 5-8) 

Laten wij elkaar aanmoedigen, uitdagen en aanmanen om zo te 

leven, dat wij God welbehaaglijk zijn. (vers 9)                                   

Uitkijken naar de dag dat wij voor de rechterstoel van Christus 

zullen staan. (Vers 10) 

3. 2 Kor.5:11-21:                                                                                         

2 Kor.5:14-15:”Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit 

oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij 

allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, 

niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen 

gestorven en opgewekt is.”                                                                          

2 Kor.5:17:”Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe 

schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 
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2 Kor.5:18-21:                                                                                      

Laten wij ons verheugen. Altijd Gods verzoeningsplan in Christus 

Jezus voor onze ogen houden en vanuit Zijn genade in het leven 

staan. 

4. Gal.2:15-21:                                                                                      

Gal.2:16:”weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit 

werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook 

wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd 

zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de 

wet…”                                                                                             

Gal.3:22:”Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, 

opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het 

geloof in Jezus Christus.”                                                                           

Gal.3:29:”En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams 

nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.”                                 

Hoe machtig mooi heeft God Zij plan uitgewerkt en aan ons 

gepresenteerd in Zijn Woord. Laat ons er elke dag van genieten.                

Tel je zegeningen en ervaar Gods hand in jouw leven 

Konklusie: Laten wij denken, handelen, ervaren en leven door de Geest. 

Gal.5:22-25: 

Uitdaging: Laten wij altijd Christus en Zijn kruisdood, opstanding en 

hemelvaart voor ogen houden in ons leven. Laat je niet misleiden door de 

zinloze redeneringen en de valse leerstellingen waarmee wij vanuit de 

maatschappij voortdurend worden bekogeld.                                                       

Houdt daarentegen,” het schilderij dat ons voor ogen is geschilderd door 

de apostelen”, voor ogen.                                                                                         

Kijk vanuit Gods perspectief.                                                                           

Niet vanuit jouw eigen denken of voelen.                                                             

Niet vanuit  de wereldse paradigma’s die ons proberen weg te trekken 

van Christus. 

Gal.3:1:”O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te 

gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd 

alsof Hij onder u gekruisigd was.” 

 

 


