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Ben jij toe aan een reisje? 

Ben jij misschien toe aan een reisje?                                                       

Naar welke bestemming zou jij graag op reis gaan?                                    

Op welke manier zou jij het werkwoord “reizen” vervoegen?                             

Kijk eens naar bijvoorbeeld de volgende woordspeling: 

(Ik) reis(Ik) reisde(Ik heb) gereisd. (Bijvoorbeeld naar Utrecht.)                                                                       

RijsReesGerezen.  (Bijvoorbeeld oliebollenbeslag.)                                                                      

RijsReesVerrezen! (De Heere Jezus Christus!) 

Jes.11:1-16=>                                                                                       

Jes.11:1-2=>”En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï 

en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op Hem zal de 

Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de 

Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des 

HEREN; ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN. (NBG) 

Over wie heeft de profeet Jesaja het?                                                              

Denk in gedachten eens terug naar het moment dat jij Jezus hebt 

aangenomen als Heer en Heiland in jouw leven.                                                                                            

Wanneer is jouw “levensreis” met Jezus Christus begonnen?                       

Waar leidt (brengt) de Weg van Jezus jou naar toe?   

Jes.9:1-6:                                                                                

9:5-6=>”Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en 

de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam 

Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen 

einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te 

grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van 

nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de 

legermachten zal dit doen.”                                                               

Hand.13:13-47:                                                                                    

13:22-24=>”En nadat Hij hem had afgezet, verwekte Hij David voor 

hen tot koning; Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik 

heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die 

alles zal doen wat Ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, 

volgens de belofte, de Zaligmaker Jezus doen voortkomen, nadat 

Johannes, voorafgaand aan Zijn komst, eerst aan heel het volk Israël 

de doop van bekering gepredikt had.” (Mt.1:1-25;Mk.1:1-8;Lk.2:1-39) 
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Joh.1:1-18:                                                                                                   

1:1=>”In het begin was het woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God.”                                                                                       

1:14=>”En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 

gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als 

van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”                      

1:17-18=>”Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de 

waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit 

God gezien, de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader 

is, Die heeft Hem ons verklaard.”                                                                 

Joh.1:22-34:                                                                                               

1:23=>”Hij zei: Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: 

Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, 

gesproken heeft.”                                                                                                           

1:29-30=>”De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen 

en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld 

wegneemt!” Hij is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man 

Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik.”                                  

1:34=>”En ik heb gezien en getuigd dat Hij de Zoon van God is.” 

Jes.7:10-17:                                                                                    

7:14=>”Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd 

zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam 

Immanuel geven.” (Matth.1:18-25)                                                      

Joh.12:37-50:                                                                                          

12:37-38=>”Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan 

had, geloofden zij niet in Hem; opdat het woord van de profeet Jesaja 

vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking 

geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?”                                                                                          

12:41=>”Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem 

sprak.”                                                                                                 

12:45-46=>”En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik 

ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij 

gelooft, niet in de duisternis blijft.”                                                                          

12:50=>”En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan 

spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.”                                                                                              

Joh.14:1-3=>”Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, 

geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als 

dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een 

plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats 

voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, 

opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”                                                                            
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Hebr.12:1-29:                                                                                             

12:1-2=>”Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van 

getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo 

gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen 

die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de 

Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die 

Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de 

schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.”                                                                                                   

12:12-13=>”Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende 

knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, 

niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt.”                                                                                               

12:28-29=>”Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk 

ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op 

een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze 

God is een verterend vuur.”                                                               

Opb.21:1-8:                                                                                     

21:3=>”En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent 

van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn 

volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.”                                                                                                           

21:6-7=>”En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te 

drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, 

zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij 

een zoon zijn.” 

Uitdaging:                                                                                             

Let op dat jij niet wordt misleid door expres verkeerd geplaatste            

(afleidingsborden) omleidingsborden op jouw reisweg!                                                             

Plan jouw levensreis met Jezus Christus zorgvuldig!                               

Gebruik het juiste navigatiesysteem: Gods Woord!                                    

Reis niet “voor de vuist weg”, “in het wilde weg”, “op de bonnefooi”!                                                              

Wordt niet afgeleid onderweg, maar houd jouw ogen op de 

(juiste)weg! (Niet op jouw mobiel/gsm…)                                                       

Hou de toekomstige “rijs”, met Christus altijd “voor ogen”!                                                       

Op de Weg van Jezus!                                                                                            

Focus op Jezus Christus!                                                                     

Joh.14:6-7=>”Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid 

en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij 

gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent 

u Hem en hebt u Hem gezien.” 
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